Where was the Garden of Eden

Er ontsprong uit Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier stromen.
De naam van de eerste is Pisjon; deze stroomt om het gehele land Hawila, waar het goud is; en het
goud van dat land is goed, daar is de balsemhars en de steen chrysopraas. De naam van de tweede
rivier is Gihon, deze stroomt om het gehele land Kush. De naam van de derde rivier is Hiddakel;
deze stroomt ten oosten van Asjsjur. En de vierde rivier is de Eufraat. (Genesis 2:10-14)

De Bijbel zegt dat er een enkele rivier ontsprong “uit” E'den en daarna iets doet wat de meeste
rivieren NIET doen. Deze werd opgesplitst in vier aparte “rivieren” die stroomafwaarts allen
uitmonden in een enkele bron. Quasi alle rivieren ontspringen bij een enkele bron of worden
aangevoerd door verschillende bronnen. Zo dan zijn de “namen” van rivieren meestal iets
onbelangrijk en slaat meestal maar op een deel van een grotere verzameling stromen, waarbij de
ene in de andere uitmondt en dan op zijn beurt in nog een andere uitmondt. Deze werking van
rivieren zoals we zien in de natuur is het tegenovergestelde van datgene dat Bijbel omschrijft over
de rivier van E'den.

Daarom is niemand er in geslaagd om hedendaagse landkaarten te bekijken van de regio die
vermeld wordt in Genesis om zo exact vast te leggen waar de Tuin van E'den was, tenminste met
de huidige topologie van de Midden-Oosterse landen. Slechts een rivier van de vier, de Eufrates,
staat nog steeds gekend onder dezelfde naam als toen. Vandaag komt deze voort uit de bergen van
Turkije en eindigt bij het uitmonden in de Tigris dat zich dichtbij Irag/Koeweit bevindt. Velen
hebben gedacht dat Hiddekel een verwijzing is naar de Tigris.

Dit heeft ertoe geleidt dat men dacht dat de Tuin van E'den ergens in Turkije zich bevond. Zo
redeneert men omdat de huidige hoofdwateren van de Eufraat hun oorsprong hebben in Turkije,
net zoals de hoofdwateren van de Tigris.

Men kan zien dat de hedendaagse hoofdwateren van zowel de Tigris als de Eufraat dicht bij elkaar
ontspringen in het bergrijke gebied. Logischer wijs neemt men dan aan dat indien de twee rivieren
hier ontspringen, dan ook de andere en als dat zo is dan is Turkije de locatie van E'den. De Pisjon,
noch de Gihon rivieren worden daarna ooit nog opnieuw genoemd in de Bijbel.

Laten we eerste de geografische regio van de Pisjon rivier vastleggen. De Bijbel zegt “Pisjon: deze
stroomt om het gehele land Hawila, waar het goud is” en geeft ons daarmee twee goede
aanwijzingen. Er is recent een “fossiele rivier” ontdekt die stroomde van de westerlijke bergen van
Saoedi Arabié naar Koeweit toe. Deze ondertussen uitgedroogde stroom werd ontdekt via een
satelliet. Velen geloven dat dit de oude Pisjon zou kunnen zijn mits het ongeveer 3 500 tot 2 000
droog staat.

Hoewel Saoedi Arabié ietwat kan doorgaan voor het land Hawila, toch had de stroom die erlangs
stroomde haar oorsprong in het berggebied ten oosten van de hedendaagse Rode Zee, ten zuiden
van Israél.

Het moet gezegd worden dat deze bergen een spiegelbeeld hebben bij de bergen aan de westelijke
kant van de Rode Zee. De Rode Zee is een tektonisch actieve zone (rood) en deel van het Great Rift
dat gaat van het noorden in Turkije, tot aan de Dode Zee, de Rode Zee en tot in het zuiden, diep in

het Afrikaanse continent. Het is duidelijk dat de opgedroogde rivier dus veroorzaakt werd doordat

de berg werd opengespleten door die uiteendrijving.



Als dit de Pisjon rivier was, een van de vier die voortvloeide uit de bron die aanwezig was in de
Tuin van E'den, dan gaat deze niet samen met de hedendaagse waterbronnen Eufraat of Tigris in
Turkije. Meer nog, omwille van de ligging van de laatst overblijvende rivier, de Gihon, wordt het
probleem nog vergroot.

Over de Gihon wordt zo gesproken: “Gihon: De naam van de tweede rivier is Gihon, deze stroomt
om het gehele land Ethiopié.” dewelke het Afrikaanse gebied is ten westen van de Rode Zee en ten
zuiden. Natuurlijk waren de politieke grenzen van het toenmalige Ethiopié helemaal anders dan
vandaag maar het gebied op zich is wel correct. En als een rivier vroeger stroomafwaarts ging van
de Rode Zee naar het zuiden in Afrika bij de Afar Driehoek, dan past dat beslist bij een rivier die
om het gehele land Ethiopié stroomt. (Gen 2:13)

Indien we correct alle vier hebben geidentificeerd, dan zien we 2 rivieren (Eufraat en Tigris) die
vanuit Turkije stromen en nog een ander die stroomafwaarts gaat van wat nu de Rode Zee is ten
zuiden van Israél en diep in Afrika, het pad volgende van de hedendaagse Great Rift. En de vierde,
de voorheen vermelde “fossiele rivier” die doorheen Saoedi Arabié loopt.

Alle 4 hebben ze een ding gemeen; allen zijn verbonden aan de Great Rift. En daar ligt de sleutel
voor deze geheimenis. Twee rivieren komen vandaag uit Turkije naar het noorden toe en twee
andere fossiele rivieren vloeien naar het zuiden van Israél. Het geografische “centrum” van deze
vier wijst dus niet naar Turkije noch Koeweit maar ergens dichtbij het hedendaagse Israél en
Jordanié.

De Bijbel zelf geeft ook geloofwaardigheid aan Israél als de locatie van de Tuin van E'den.

Ervan uitgaande dat dit correct is, dat de bron van de vier rivieren zich ergens in Israél bevond dan
zou de onderlinge verbinding van het riviersysteem er zo moeten uitzien:
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Wat nu dus naar voor komt, indien alle vier verbonden zijn met het Great Rift systeem, is een
complex rivier netwerk dat voorkomt uit een gedeeld oorspronkelijk punt die zowel naar het
noorden als het zuiden stroomde, waarbij elke noordelijke of zuidelijke verlenging zich opsplitste
in twee stromen zodat er in totaal vier rivieren waren.

Het is goed mogelijk dat er oudere belangrijke zijrivieren waren die voordien uit Libanon
stroomden en dat die toen de hoofdwateren waren van twee rivieren. Vergeet niet dat het pad
van de rivieren in en rond het gebied van de Great Rift mogelijks is veranderd of opgedroogd
omwille van breuken doorheen het Rift gebied.

Het is zeker zo dat horst en slenken doorheen de vallei mogelijks en waarschijnlijk het
topografische oppervlak zou veranderen. Horst en Graben breuken wordt zo gedefinieerd:
“lange breukblokken op de aardkorst die verhoogd en verlaagd zijn, respectievelijk omwille van
hun omringende gebieden als zijnde een direct gevolg van breuken. Horsten en slenken kunnen
wel variéren in vorm met een paar centimeters tot tientallen kilometers, de verticale beweging
kan gaan tot vele meters.”
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Maar wanneer heeft dit dan plaatsgevonden? Het meest voor de hand liggende is in de jaren
direct na de vloed van Noah. Vergeet niet dat de Bijbel zegt dat er een doorslaggevend geografisch
ge gebeurtenis heeft plaatsgevonden 101 jaar na de vloed van Noah (de “aarde werd verdeeld” ten
tijde van de dagen van Peleg). En de Bijbel omschrijft alsmede tektonische/vulkanische activiteit
ten tijde van Abraham (de verwoesting van Sodom en Gomorrah — zien Gen 19:28).



Het in beeld brengen van de Dode Zee duidt aan dat op een bepaald moment de huidige Jordaan
Rivier op het land stroomde wat zich nu aan de bodem van de Dode Zee bevindt.

Dit wil zeggen dat er een horst en slenk breuk bij het zuidelijke uiteinde van de Dode Zee plotseling
een einde heeft gemaakt aan het stromen van de vroegere stroming naar het zuiden, deze rivier
was waarschijnlijk de voedingsbron naar de oude Gihon rivier die stroomafwaarts loopt van wat
men nu de Rode Zee noemt, richting Ethiopié doorheen de huidige Rode Zee. Toevallig bewijs
hiervoor is dat de vissen helemaal onderaan de Afrikaanse vallei en in diens omringende meren
heel sterk lijken op de vissen in de Jordaan rivier.

Verder dan de Rode Zee, dewelke zich enkele duizenden kilometers uitstrekt en zelfs niet een
Zijrivier heeft, behoren de dieren van de Afrikaanse meren en rivieren tot de zogeheten
geografische zoo regio. Volgens Annandale “de uitleg voor Ethiopische gelijkenis met de vis fauna
van de Jordaan is dat de Jordaan vroeger slechts een onderdeel was van een riviersysteem die
helemaal stroomafwaarts ging tot aan de grote breuk vallei. De Jordaan was een tak van dit
grootse riviersysteem, de ketting van meren in Oost Afrika is de andere tak en samen openden zij
zich in de Indische Oceaan.”

Zie R. Washbourn “The Percy Sladen Expedition to Lake Huleh, 1935” Palestine Exploration Fund,
Quarterly Statements (1936), p. 209. (bron website: The great rift and the Jordan)

Om nu terug te keren op het gebied Israél als zijnde de Bijbelse locatie voor de Tuin van E'den en
de bron voor de vier rivieren, moeten we kijken naar de hedendaagse geologie en topografie van
het desbetreffende gebied. Een topografische kaart zal veel breuken in het gebied Libanon ten
noorden van Israél aantonen.

Men zal zien van het topografische reliéf dat indien wateren ooit samen uit ditzelfde gebied
stroomden, zij van nature naar het noorden zouden stroom in de Eufraat. Ten tijde van de Tuin van
E'den konden de hoofdwateren van de Eufraat uit die richting zijn gekomen. Indien de stroom toen
verderging naar het noorden langs de grote vallei, dan zou het ook kruisen met de hedendaagse
Tigris rivier.

De belangrijkste wateren langs de Rift zone zijn de Dode Zee (onderaan) en de zee van Galilea
(bovenaan). Zij zijn verbonden met de Jordaan rivier die naar het zuiden gaat. Voordat de aarde
werd verdeeld door de splitsing, waren de berggebieden aan zowel de Israélische en de Jordaanse
kant aan elkaar verbonden. Men kijkt dus naar de “ground zero” van wat ooit de Tuin van E'den
was.

Er is nog iets belangrijk om te onthouden. De Bijbel zegt dat de rivier voortvloeide uit E'den maar
nergens geeft de Bijbel exact aan hoe groot het gebied van E'den geografisch gezien was. Daarom
is het niet uit te sluiten dat de eigenlijke bron van de wateren ten zuiden van Libanon waren. Nog
specifieker, die wateren konden voortkomen uit hedendaags Jeruzalem, Israél.

Wat heeft deze geestelijke realiteit nu te maken met de locatie van de rivier van E'den? In de
toekomst, wanneer Yahsjoea' zijn Koninkrijk en rechtvaardige Tempel in Jeruzalem zal plaatsen,
spreekt de Bijbel van een rivier die stroomt onder de Tempel. De profeet Ezekiél spreekt hierover
in een visioen:



Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis; zie, er stroomde water onder de drempel van
het huis uit, oostwaarts, want de voorzijde van het huis was op het oosten; het water vioeide
onder de rechter zijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar. En hij leidde mij door de
Noordpoort en hij voerde mij toen buitenom naar de buitenste poort, naar de poort, die op het
oosten uitzag; en zie, daar borrelde water op uit de rechter zijkant. Nadat de man uitgegaan was
naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij duizend el en deed mij door het water
gaan; het water reikte tot aan de enkels. Hij mat weer duizend (el) en deed mij door het water
gaan; het water reikte tot aan de knieén. Hijf mat weer duizend (el) en deed mij erdoor gaan; het
water reikte tot aan de heupen. Hij mat nog eens duizend (el); nu was het een beek geworden, die
ik niet doorwaden kon, want het water was zo hoog, dat men erin zwemmen kon, een beek die
men niet kon doorwaden. Toen zeide hij tot mij: Hebt gij het gezien, mensenkind? Daarop deed hij
mij teruggaan langs de de oever van de beek. Toen ik terugkeerde, zie, langs de oever van de beek
stonden aan weerszijden zeer veel bomen. Hij zeide tot mij:Dit water stroomt naar de oostelijke
landstreek, vioeit af naar de Vlakte en komt in de zee; in de zee wordt het uitgestort, zodat haar
water gezond wordt. (Eze 47:1-8)

Dit sluit aan bij hetgeen Johannan zei over het Nieuwe Jeruzalem:

En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van
YAHWEH en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het
geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de
bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. ( Open 22:1-2 )

Mits de oorspronkelijke “Boom des Levens” in de Tuin van E'den stond, houdt het dan toch steek
dat Yahweh ten tijde wanneer Hij alles nieuw maakt Hij de toekomstige “Boom des Levens” zal
herstellen op diens oospronkelijke plaats. En dat is dus in Israél. Op dezelfde plaats waar Abraham
werd gezegd om Jitzhaq te offeren (Gen 22:2) de berg Moria (Jeruzalem), waar ook Sjlomo werd
opgedragen om het Huis van Yahweh te bouwen (2 Kron 3:1) en waar Yahsjoea' werd gekruisigd of
het lam dat geslacht werd sinds de grondlegging der wereld (Op 13:8 en Gen 3:21). Alles past dus
in de Bijbelse voorafschaduwingen.

Het is dus zo dat de Bijbel duidelijk aanwijst dat de Rivier van de Tuin van E'den zijn oorsprong had
in Jeruzalem and vandaar vier hoofdstromingen werd. Een forensische studie van de regionale
geologie sluit aan bij het bovenstaande en niet de alternatieve voorstellen zoals Turkije en
Koeweit.

We mogen zeker aannemen dat de breuken langs de Great Rift zone, die de loop van rivieren heeft
aangepast en de Dode Zee ondergrond heeft gevormd, ook de voornaamste waterbronnen heeft
verstoort die ooit de ondergrondse bron waren voor de alom bekende rivier van E'den. Slechts een
overblijfsel van dit water systeem is er nog vandaag. Er is nog de Gihon bron bij de oude
Tempelberg en er zijn historische verslagen van oude bronnen en poelen in en rond Jeruzalem in
de Schrift.

Vergeet ook niet dat Jeruzalem zich ten westen van de grote Rift vallei bevindt. Het is goed
mogelijk dat de bekende rivier van E'den voortkwam uit een grootse bron, die al lang verstoort is
door de breuken langs de Rift. Het is ook een wetenschappelijk feit dat er een enorme hoeveelheid
“fossiel” water zich bevindt onder het Midden-Oosten net zoals met de Nubische zandstenen het
geval is en dergelijke formaties. Vele dergelijke putten zijn gevonden doorheen de Israélische
woestijnen.



Ook belangrijk om te onthouden is dat in de dagen van Adam en Hawa (Eva) een “mist” opkwam
en de aarde waterde (Gen 2:6). Fonteinen water of ondergronds water dat uit de grond schiet, zijn
zeker een logische bron om dergelijke mist te kunnen voortbrengen en zouden dus een logische
voedingsbron zijn voor dergelijke rivier. Het staat vast dat we deze mogelijkheid niet kunnen
negeren.

Om samen te vaten toont de beschikbare informatie aan dat we naar het hedendaagse
Jeroesjalajim moeten kijken als de centrale locatie van de Tuin van E'den.
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